
 

 

 
 
Tussen Allerheiligen en Allerzielen 

 

Heilig Vuur op de Loop van de Hoop 
 
Op zaterdag 1 november, in de avond van Allerheiligen naar Allerzielen, vindt 
in Amsterdam-Noord het Heilig Vuur ritueel plaats. Op de grens van stad en 
platteland doven we de lichten en ontsteken we nieuw vuur. Op de Loop van 
de Hoop ondergaan bezoekers een kunstzinnig ritueel waarin herinnering en 
hoop samen komen. 
 
Keltische oorsprong 
Dit ritueel is geïnspireerd op een oude Keltische traditie: Samhain. In die traditie 
begint de dag bij zonsondergang. Vanuit de duisternis wordt teruggeblikt op 
het leven en de dood en worden de voorouders geëerd. Tegelijkertijd is het een 
moment om vooruit te kijken, je voor te bereiden op de toekomst en los te laten 
wat niet langer bij je hoort. Men geloofde dat in deze nacht hemel en aarde 
elkaar raken en de sluiers dun zijn. 
 
Levensvonk 
Ooit ging dit terugblikken en loslaten gepaard met het doven van alle 
huisvuren, waarna één heilig vuur werd ontstoken. Dat vuur brandt nu op de 
Loop van de Hoop en vormt de kern van het ritueel. Tijdens de tocht word je 
uitgenodigd iemand in je hart mee te dragen die je ontvallen is, haar of zijn 
levensvonk te herinneren en daar je eigen vuur mee aan te wakkeren. 
Woorden, een naam krijgen stem. Klanken ruisen door de bomen.. 
 
Makers 
Het rituele kunstwerk Heilig Vuur is ontwikkeld door Daphne Questro 
(zangeres & maker) en Reinier Kurpershoek (beeldend kunstenaar), in 
opdracht van Stichting pePijn en Hoop. 
 
Tijd en Locatie 
De rituele tocht is te beleven op zaterdag 1 november 2025 tussen 19 en 22 uur. 
Start voor een volle beleving niet later dan 21.15 uur. Deelname is kostenloos. 
Entree bij de toegangspoort van de Loop van de Hoop, naast Het Groene Veld, 
G.J. Scheurleerweg 212 Amsterdam Noord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Loop van de Hoop is een project van Stichting pePijn en Hoop, 
en is voortgekomen uit het eerder gerealiseerde Pepijnpad. Dit 
pad is vernoemd naar de 14-jarig Pepijn Remmers, die hier stierf 
in de coronawinter van 2021. De Loop van de Hoop biedt ruimte 
voor rouw, reflectie en hoop. Deze wandelroute vol kunst, poëzie 
en persoonlijke verhalen nodigt mensen uit stil te staan bij hun 
eigen verlies en hun veerkracht. Het werd op 28 mei 2025 
geopend door burgemeester Femke Halsema. 
www.loopvandehoop.nl 



 

 

Heilig Vuur 
in verwevenheid 
 
Lijnen worden voelbaar 
verbindingen zichtbaar. 
Draden raken elkaar, 
weven zich samen tot een groter geheel. 
 
Een naam toevertrouwd aan het papier 
Sprankelingen borrelen op, 
een kriebel van levenslust, 
een gloed die alles doorstraalt. 
Het heilige vuur ontvlamt, 
woorden van hoop worden geboren. 
Herinneren en voortleven 
vinden elkaar, 
vallen samen in hetzelfde ritme. 
 
Want elke lijn, elk woord 
draagt de sporen van vroeger, 
raakt aan de lagen van herinnering. 
En juist daarin opent zich de ruimte 
voor verandering, voor nieuw begin. 
 
We warmen ons aan het vuur 
dat in de ander brandde. 
We mijmeren. 
Wat maakte voor hem, voor haar, 
het leven de moeite waard? 
Wat gaf hoop, 
wat deed het hart ontvlammen? 
 
Die vonk, 
die aanraking, 
die beweging in onszelf, 
nemen wij mee. 
Wat in de ander brandde, 
brandt nu ook in ons. 
 
Woorden, een naam krijgen stem  
gesproken, gezongen, gefluisterd  
ze waaien mee met de wind,  
ruisen zacht door de bomen, 
als echo’s van alles wat is geweest. 
 
Even zijn we stil, 
ademen mee met die aanwezigheid, 
bergen het op in ons hart. 
 
Dan geven we het briefje vrij, 
leggen het in het vuur, 
ontsteken de vlam— 
 
rook kringelt omhoog, 
draagt onze gebaren naar de hemel.  
 
Wij,  
samen met alles wat ons is toevertrouwd, 
de toekomst in.  


